
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 26 januari 2025 om 09:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. G.J. Anker 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 84 (Oude Berijming) 

1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER der legerscharen God, 

Zijn mij Uw huis en tempelzangen. 

Hoe branden mijn genegenheen, 

Om 's HEEREN voorhof in te treen! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 

De zwaluw legt haar jongskens neer 

In 't kunstig nest bij Uw altaren, 

Bij U, mijn Koning en mijn God, 

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 

Geduchte HEER der legerscharen, 

Welzalig hij, die bij U woont, 

Gestaag U prijst en eerbied toont. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 32  (Weerklank) 

2 Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten, 

ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten. 

Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand, 

mijn kracht smolt weg als in een zonnebrand. 

Maar ik bekende U oprecht mijn zonden, 

verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 

En toen ik dit beleed voor uw gezicht, 

sprak U mij vrij van schuld in uw gericht. 

 

3 Laat tot U komen elk van uw beminden 

ten tijde, HERE, dat U Zich laat vinden. 

Ook als een vloedgolf hem dreigt neer te slaan, 

hoe hoog ze komt, zij raakt hem zelfs niet aan. 

U bent voor mij een schuilplaats in gevaren 

en voor benauwdheid zult U mij bewaren. 

U hebt met jubelzangen mij omringd, 

nu al uw volk van uw verlossing zingt. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Markus 1 vers 45  
45 Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te 

maken, zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in de eenzame plaatsen 

en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe. 



 

Schriftlezing: Markus 2 vers 1 - 12 Jezus geneest een verlamde 
1 En na enkele dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaüm; en men hoorde dat Hij thuis was. 
2 En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten; 

en Hij sprak het Woord tot hen. 
3 Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. 
4 En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven 

de plaats waar Hij was; en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de 

verlamde lag, neer. 
5 En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. 
6 En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: 
7 Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 
8 En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom 

overlegt u deze dingen in uw hart? 
9 Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, 

neem uw ligmat op en ga lopen? 
10 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij 

tegen de verlamde): 
11 Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis. 
12 En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar 

buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets 

gezien! 

 

Zingen: Psalm 133 (Oude Berijming) 

1 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen 

Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 

Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

Die door haar reuk het hart verblijdt. 

 

Prediking 

 

 

Zingen: Weerklank 451 (Liederen van lof, gebed en toewijding) 

1 Leer ons uit geloof te leven, 

Heer, ons hart aan U te geven, 

rustend op geen ander woord 

dan vanuit uw Woord gehoord. 

Leer ons steeds op U te bouwen, 

door uw Geest U te vertrouwen, 

elke dag de weg te gaan 

achter Jezus Christus aan. 

 

2 Leer ons uit de hoop te leven, 

met het hoofd omhoog geheven 

uitziend naar de komst van Hem, 

lettend op zijn woord en stem. 

Leer ons tegen zonden strijden 

en aan U ons leven wijden 

in gezin en maatschappij, 

werk en kerk, getrouw als Hij. 

 



3 Leer ons uit de liefde leven, 

ons geheel aan U te geven. 

Op de plaats waar U ons stelt, 

wordt uw lof door ons vermeld. 

Leer ons trouw uw Naam belijden, 

mensen helpen in hun lijden. 

Laat ons zo oprecht en rein 

toonbeeld van uw liefde zijn. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 66 (Oude Berijming) 

4 Looft, looft den HEER der legerscharen, 

O volken, heft een lofzang aan; 

Hij wil ons in het leven sparen, 

Ons hoeden op de steilste paan, 

Voor wanklen onzen voet bevrijden. 

Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 

En ons gelouterd door het lijden, 

Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 

8 Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 

Gij, die den HEER van harte vreest, 

Hoort, wat mij God deed ondervinden, 

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 

'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven, 

Ik riep den HEER ootmoedig aan; 

Ik mocht met mond en hart Hem loven, 

Hem, Die alleen mij bij kon staan. 

 

Zegen 

 

 


